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Griezeltocht 2025 
Door griezel Arnold 
 

Dit jaar deden mijn dochter en ik voor het eerst mee als griezel bij de griezeltocht. Best 

spannend, want de griezeltocht Paasberg/Wellenstein heeft een goede reputatie en het 

niveau van de griezels is erg hoog. Nadat we ons 

hadden ingeschreven als griezel begon de 

voorpret. Samen met mijn dochter een act 

verzinnen en nadenken over ieder detail van 

onze act. “Welke griezel-kleren doen we aan” en 

“hoeveel nep-bloed hebben we nodig voor onze 

act” waren een aantal hoofdbrekers waar we 

wekenlang mee rondliepen.  

Gelukkig werden we door de organisatie van 

harte welkom geheten als griezels. Tijdens een 

bijeenkomst konden we kennis maken met alle 

betrokkenen rondom de griezeltocht en werd het 

thema van dit jaar door genomen. Het thema 

was De vloek van de Paasberg; tijdens 

graafwerkzaamheden op de Velperweg werd een steen gevonden. De onheilspellende 

steen bevatte een duistere kracht die dood en verderf zaaide. Het was aan de kinderen die 

de griezeltocht liepen om deze vloek te doorbreken. Mijn dochter en ik waren onder de 

indruk van het filmpje dat was gemaakt. Dit filmpje legde de dappere deelnemers bij de 

start van de tocht uit wat de vloek van de Paasberg was en hoe de vloek verbroken kon 

worden. 

 

Na deze bijeenkomst stonden we te popelen om onze act verder uit te werken. We werden 

toegevoegd aan een groeps-app met mede griezels om tips en ervaringen uit te wisselen. 

Ook de organisatie gaf aldoor een actueel overzicht van de act-verdeling, schmink-

momenten, starttijden, act-locaties en wat al niet meer. Na een aantal weken was het 

eindelijk zover. Zaterdag 25 oktober rond het middaguur verzamelen bij de 

korfbalvereniging voor een laatste briefing. Daar aangekomen was het al een drukte van 

jewelste. Een grote groep vrijwilligers was al bezig met het opbouwen van de griezeltocht. 

Tenten werden opgebouwd, verlichting werd opgehangen, de kantine werd griezelig 

ingericht, de act-locaties werden gemarkeerd en in de keuken werden soep en broodjes 

klaargezet. Wat een positieve sfeer! Heel erg leuk om hier onderdeel van uit te maken. 



 

Na de briefing van Pascal werd het tijd om te gaan 

schminken. Ook hier gingen vrijwilligers enthousiast aan de 

slag. Iedereen die er eng uit wilde zien, kon aangeven wat 

de wensen waren en het resultaat was verbluffend. Wat 

een toppers. 

 

Na enige tijd was iedereen geschminkt en onherkenbaar. En 

voordat we naar onze act locatie gingen, was er eerst nog 

een gezamenlijke maaltijd. Lekkere soep en belegde 

broodjes vulde onze hongerige griezel-magen. Met gezonde 

wedstrijd spanning liepen mijn dochter en ik naar onze 

locatie. De locatie werd in gereedheid gebracht en het 

wachten op de eerste groep dappere kinderen begon. We hadden nog een laatste moment 

van twijfel. Zou onze act wel goed genoeg zijn? Zouden de kinderen er wel van schrikken? 

Hadden we niet beter dit of dat anders kunnen doen? Maar aan al die twijfel kwam abrupt 

een einde toen de eerste groep aan de griezeltocht begon. We merkten dat onze act eng 

genoeg was. De groepjes kwamen al gespannen aan en de kinderen laten schrikken was dus 

een peulenschil. Wat een spanning en gegil hebben we gehoord en gezien, en dat niet 

alleen bij de kinderen. Ook enkele begeleiders van de groepjes vonden het best spannend 

viel ons op. 

Het weer zat deze avond gelukkig mee. Het 

was fris en het bleef de hele avond droog. 

Doordat we zo intensief met onze act bezig 

waren, vloog de avond voorbij. Via de 

groeps-app kregen we door dat de laatste 

groep ging beginnen aan de tocht. Wat? Nu 

al? We zaten er net lekker in. Maar aan 

alles komt een eind, zo ook aan de 

griezeltocht. Jammer, maar het was erg leuk 

om als griezel mee te doen. Er zat niets 

anders op om onze locatie weer op te ruimen en terug te gaan naar onze griezel basis (de 

kantine van de korfbalvereniging). Daar was voor de deelnemers aan de tocht de 

mogelijkheid om de griezels van dichtbij te bekijken. En er was voor een drankje en een 

hapje gezorgd. De nazit met de griezels was erg gezellig, maar ook verwarrend. Een aantal 

griezels waren compleet onherkenbaar Zo zat ik een kwartier met een mede griezel te 

praten, voordat ik door had wie het zonder griezel outfit eigenlijk was. 

 

We kijken terug op een hele leuke avond die mogelijk is gemaakt door de inzet van 

bevlogen vrijwilligers. Dat smaakt naar meer. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. 


